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Maak uw gift over op: 

De Heere heeft Abram Zijn heerlijke 
belofte gegeven over een erfgenaam 
die uit zijn lijf zal voortkomen (Gen.15:4). 
En daarmee ook een zegen voor álle 
geslachten op de aarde. En hoe zal dat 
wezen? 

De Heere zegt tegen Abram dat hij naar 
de nachtelijke hemel moet kijken. In het 
oosten zijn er vaak wolkeloze nachten. 

Dan staan er ontelbare 
sterren aan de hemel. 
Het heelal is vervuld 
met de tekenen van 
Gods macht en groot-
heid. Vele sterren 
getuigen daarvan. ‘Zo’, 

zegt de Heere tegen Abram, ‘zal u nage-
slacht zijn.’ Miljoenen mensen en volken 
zullen de God van Abram gaan zoeken 
en dienen. En deze belofte is in vervulling 
gegaan en gaat nog steeds in vervulling. 

Met de geboorte van Izak heeft Abram 
daar een begin van gezien. Het hoogte-
punt van de vervulling zien we in de krib-
be van Bethlehem en op het kruis van 
Golgotha. In de gekomen Christus zijn al 
Gods beloften ja en amen. Los van Chris-
tus wordt er geen enkele belofte vervuld. 

Verderop in de heilsgeschiedenis zien we 
dat de heidenen komen tot het geloof in 
Christus de Zaligmaker. De Heilige Geest 
brengt zondaren tot de gemeente die zal 
zalig worden. Voor dat doel is de predi-
king van Wet en Evangelie ingesteld. Ook 
vandaag gaat dit werk voort. Ook in de 
Arabische wereld. En Abram geloofde 
de Heere op Zijn Woord. Dan lezen we de 
heerlijke vrucht die dat geeft. Hij reken-
de het hem tot gerechtigheid. Door het 
geloof staat Abram en allen die geloven 
recht voor God. En dat alleen omdat het 
ware geloof Christus aangrijpt tot zalig-
heid. 

In dit magazine leest u hoe in de Arabi-
sche wereld dit werk mag voortgaan. 
We laten u zien waar Stichting Ismaël 
projecten doet. U leest hoe Mosul weer 
een kerkgebouw heeft gekregen en 
hoe christenvervolging er in de praktijk 
uitziet voor de Irakese Samir. De Arabi-
sche landen vallen onder het zogenaam-
de 10/40-raam en dat raam wordt in 
de praktijk het minst bereikt met het 
Evangelie. De nacht is daar zeer donker. 
In de donkerste nachten zien we echter 
de helderste sterren waar Abram ook op 
werd gewezen.  

“Miljoenen mensen en 
volken zullen de 

God van Abram gaan 
zoeken en dienen.”

Tel de STerrenTel de STerren
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Stichting Ismaël richt zich op de geestelijke 
nood van de Arabischtalige volken in  
al dan niet gesloten moslimlanden in  
het Midden-Oosten. 
Veiligheid Vanwege de veiligheid kunnen 
(plaats)namen en leeftijden gefingeerd zijn.
Dit magazine is een gratis uitgave. 
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Meer magazines ontvangen om 
uit te delen? Bestel ze via  
info@stichting-ismael.nl.

Op de cover Op de cover Dit schilderij is gemaakt 

door Ruth, een van de Woestijnleven-

veldwerkers. De inspiratie deed ze op 

tijdens een nacht in de Arabische woestijn.

Colofon

Ds. W. Visscher  
Voorzitter Stichting Ismaël
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Minya, Egypte

Zondagsscholen in Egypte
Kinderboek over richter Jozua
Het kinderboek Jozua, een moedige man bracht Egyptische voorgangers, kinder-
werkers en kinderen bij elkaar om op een diepgaande manier het Bijbelboek Jozua 
te bestuderen. Stichting Ismaël initieerde en ondersteunde dit project. 

JaarcijfersProject uitgelicht

Een speciale commissie bestaande uit vijf 
leden, onder wie dominees, pastoraal- en 
kinderwerkers, kwamen vijf keer samen om 
kerken te motiveren en mobileren voor dit 
project. Het doel van het project was drieledig:  
• zondagsschoolleraren toerusten in creatieve 
en begrijpelijke Bijbeluitleg;  
• kinderen helpen de context van Bijbelse verha-
len te begrijpen en het Woord van God te leren;  
• kerken aanmoedigen om een nieuwe genera-
tie gelovigen toe te rusten die Gods Woord kent 
en toepast.

Begin april 2025 kwamen vertegenwoordigers 
van 30 kerken bijeen voor een trainingsdag. Hier 
werden lezingen gegeven over visuele hulpmid-
delen, zingen en creatief Bijbelonderwijs. Elke 
kerk ontving een USB-stick met materialen en 
naslagwerken én de Jozua-boeken bestemd voor 
de kinderen.

Na twee maanden studie volgde een prijsvraag. 
Kinderen maakten een toets van 60 vragen, 
memoriseerden Jozua 1, lokaliseerden Bijbelse 
plaatsen op de kaart en presenteerden creatie-
ve projecten. De commissie was diep onder de 
indruk van het niveau van kennis en creativiteit 
van de kinderen. Door dit project hebben 2.000 
Egyptische kinderen hun Bijbelkennis vergroot. 
Ook zijn ze gewezen op de meerdere Jozua en op 
het hemelse Kanaän. 

Jaaroverzicht 2024

Kerkelijke  
Organisaties  
€226.000 = 44%

NRC  11%

INKOMSTEN TOTAAL €739.200 UITGAVEN TOTAAL € 858.000

Woordver-
kondiging  23%

Ondernemers-
avonden 

Actiemarkten Campagnes Ismaël 
Familiedag

Presentaties 
bij kerken 

Kerkdienst
collectes

Spaaracties bij 
scholen

3 2 2 115 9 7 5
Zangavonden

INKOMSTEN WOESTIJNLEVEN 
€226.000

UITGAVEN WOESTIJNLEVEN  
€229.000

INKOMSTEN PROJECTEN 
€513.200

UITGAVEN PROJECTEN 
€629.000

41
Projecten

14
Landen

Elim 
49%Mozes  

24%

Saron 
19%

Hagar 6%
Ruth 2%

Elim 
58%

Mozes 3%

Hagar 10%
Ruth 2%

Saron 
26%

Particulieren  
€ 124.600 = 24%

Ondernemers    
€87.800 = 17%

Kerken
€74.800 = 15%

Diaconale hulp 
48%

Lectuur  23%

Onderwijs - 6%

GGiN 37%      

HHK  19%

GG  17%

CGK 7%
OGGiN 6%
PKN 3%

FONDSENWERVING IN NEDERLAND

STICHTING ISMAËL

KERKELIJKE ORGANISATIES 

www.stichting-ismael.nl
info@stichting-ismael.nl

NL68 TRIO 0786 7131 43 
t.n.v. Stichting Ismaël
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Hebt zout 
in uzelven  
Pas op voor ergernissen

Het probleem van ergernissen heeft niet 
alleen betrekking op jou, maar ook op ande-
ren! Bovendien heeft de kwestie van verge-
ving niet alleen betrekking op degene die 
gezondigd heeft, maar ook op degene tegen 
wie gezondigd is. Het gaat ook 
om de mensen om ons heen. Dat 
wil zeggen, wanneer een gelovi-
ge een fout maakt en zijn zonde 
niet toegeeft, leidt dit tot erger-
nis en tot vragen bij de mensen 
om hem heen. Zelfs kan het 
leiden tot de vraag of Christus 
Jezus wel in hem woont.

De persoon die degene die tegen hem 
gezondigd heeft niet vergeeft, ook nadat hij 
zijn zonden heeft beleden en berouw heeft 
getoond, veroorzaakt ergernissen en vragen 
of hij wel in geloof wandelt. En of de verge-
vende en liefdevolle Christus in hem woont?

Het Oude Testament zegt: Gij zult uw broeder 
in uw hart niet haten; gij zult uw naaste naar-
stiglijk berispen, en zult de zonde in hem niet 
verdragen. Gij zult niet wreken, noch toorn 

Liefde vergeeft en  
genade herstelt en 

bouwt anderen op. Ken 
geen haat en doe uw 
naaste geen kwaad. 

Meditatie

behouden tegen de kinderen uws volks; maar gij 
zult uw naaste liefhebben als uzelven; Ik ben de 
HEERE! (Lev. 19:17-18).

De apostel Paulus spoort de uitver-
korenen aan zich te bekleden met 
ontferming, nederigheid en geduld: 
Zo doet dan aan, als uitverkorenen 
Gods, heiligen en beminden, de inner-
lijke bewegingen der barmhartigheid, 
goedertierenheid, ootmoedigheid, 
zachtmoedigheid, lankmoedigheid; 
Verdragende elkander, en vergevende 
de een den anderen, zo iemand tegen 

iemand enige klacht heeft; gelijkerwijs als Chris-
tus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En boven 
dit alles doet aan de liefde, dewelke is de band der 
volmaaktheid (Kol. 3:12-14). De apostelen beseften 
dat ze hierin altijd tekort kwamen, ze zeiden tegen 
de Heere: Vermeerder ons het geloof.

Wie vergeeft, moet de volgende eigenschappen 
bezitten: liefde, geduld, wijsheid, medeleven en 
gebed. De mensen met deze kwaliteiten zijn pas 
echt sterk. Als we de zwakheden van de zwakken 
dragen en niet onszelf behagen. Laten wij ieder 

onze naasten behagen, tot zijn eigen welzijn of tot 
zijn eigen opbouw. Paulus zegt in Romeinen 15 
dat zelfs Christus Zichzelven heeft behaagd, maar 
gelijk geschreven is: De smadingen dergenen, die 
U smaden, zijn op Mij gevallen (vs. 3). Doch, mijn 
broeders, ook ik zelf ben verzekerd van u, dat gij 
ook zelven vol zijt van goedheid, vervuld met alle 
kennis, machtig om ook elkander te vermanen.

Broeders en zusters, als iemand betrapt wordt op 
een overtreding moet u, die door de Geest geleid 
wordt, hem of haar terechtwijzen in een geest van 
zachtmoedigheid. Let daarbij op uzelf, opdat ook u 
niet in beproeving komt. We moeten elkaars lasten 
dragen en op deze wijze de wet van Christus 
vervullen. Want zo iemand meent iets te zijn, daar 
hij niets is, die bedriegt zichzelven in zijn gemoed 
(Gal. 6:3). Liefde vergeeft en genade herstelt en 
bouwt anderen op. Ken geen haat en doe uw naas-
te geen kwaad. Heb lief en doe wat goed is! 

In Memoriam

Ds. George Bitar  
Latakia, Syrië 

Ds. George Bitar schreef deze meditatie twee 
weken na het overlijden van twee geliefde 
gemeenteleden. Vader Antoine was ouderling 
en zoon Fadi leidde het jeugdwerk en volgde 
de opleiding tot predikant in de protestantse 
gemeente in Latakia. 

Op vrijdag 7 maart reden vader Antoine en 
Fadi op het platteland in de buurt van Lata-
kia. Hun auto werd tegengehouden en zonder 
aanwijsbare reden werden vader en zoon 
doodgeschoten terwijl ze in het voer-
tuig zaten. Op filmbeelden is te zien hoe 
hun lichamen omringd door gewapende 
strijders in een aangehouden vrachtauto 
werden getild. In het Syrische machts-
vacuüm laaide de strijd onverwachts op. 
Geschat wordt dat er meer dan duizend 
mensen zijn doodgeschoten.  

Zoals gebruikelijk in het Midden-Oosten zijn 
de mannen de volgende dag al begraven. Ds. 
Bitar sprak over Johannes 12:24-26: Voorwaar, 
voorwaar zeg Ik u: Indien het tarwegraan in 
de aarde niet valt, en sterft, zo blijft hetzelve 
alleen; maar indien het sterft, zo brengt het 
veel vrucht voort. Die zijn leven liefheeft, 
zal hetzelve verliezen; en die zijn leven haat 
in deze wereld, zal hetzelve bewaren tot 
het eeuwige leven. Zo iemand Mij dient, die 
volge Mij; en waar Ik ben, aldaar zal ook Mijn 
dienaar zijn. En zo iemand Mij dient, de Vader 
zal hem eren. 

Stichting Ismaël werkte intensief samen bij 
het verlenen van noodhulp en de reparatie van 
huizen na de enorme aardbeving op 6 februari 
2023. En nog steeds zijn er warme banden met 
deze gemeente. 

In Mattheüs 18:6-11 spreekt de Heere Jezus over 
ergernissen die op ons pad kunnen komen: Maar 
zo wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, 
ergert, het ware hem nutter, dat een molensteen 
aan zijn hals gehangen, en dat hij verzonken ware 
in de diepte der zee. En in Markus 9:50 gebruikt 
Hij het zout als metafoor. Het zout is goed; maar 
indien het zout onzout wordt, waarmede zult gij 
dat smakelijk maken? Hebt zout in uzelven, en 
houdt vrede onder elkander.
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Stichting Ismaël werkt in veertien min of meer gesloten landen en gebieden 
in het Midden-Oosten. Lokale kerken, partnerorganisaties en uitgezonden 
werkers geven in woord en daad gestalte aan Jezus’ opdracht om ook in de 
Arabische wereld het evangelie te verkondigen. We focussen ons daarbij op 
onze naasten die nog nooit met het evangelie zijn bereikt. 

Waar werken we?

EGYPTE

1

GAZA

2 LIBANON

4 SYRIË

5

JORDANIË

6 IRAK

7

SAOEDI ARABIË

8

KOEWEIT

9

QATAR

11

VAE

12

OMAN

13

BAHREIN

10

WESTBANK

3

114.314.000
  12.580.000  11% = onbereikt 

  15.192.330  13% = christen

We werken in een van de 
woestijnsteden waar nog 
nooit een kerk is geweest.

40

24.219.000
  8.441.000  35% = onbereikt 

  1.312.670  5,4% = christen

Na de enorme aardbeving in 
Aleppo zijn diverse noodhulp 
projecten gestart.

11.294.000
10.525.000 93% = onbereikt 

        25.750  2,3% = christen

Een pastoraal werker 
bezoekt mensen in nood.

2.200.000
2.178.000  99% = onbereikt 

        2.000  0,1% = christen

We verstrekken noodhulp 
aan Gazaanse vluchtelingen 
in Egypte.

2.345.000
2.321.550 99% = onbereikt 

      35.175 1-2,5% = christen

Vanuit Bethlehem 
verspreiden we 
Kinderbijbels.

5.176.000
   721.000   14% = onbereikt 

1.702.000   33% = christen

Les aan Syrische kinderen in 
een tot klaslokaal omgebouw-
de vrachtwagen.

18 50

1. EGYPTE 2. GAZA 3. WESTBANK

4. LIBANON 5. SYRIË 6. JORDANIË

Onbereikt: Minder dan 6% noemt zichzelf 
christen van de betreffende bevolkingsgroep. 
Christen: Iedereen die belijdt christen te zijn. 
Het omvat alle tradities en belijdenissen van 
het christendom. (Katholiek, Protestants en 
Oosters Orthodox
Open Doors publiceert jaarlijks de ‘Ranglijst 
christenvervolging’ Het cijfer naast de vlag is 
het nummer op de 2025-ranglijst. Hoe hoger 
het getal, hoe meer weerstand.  

32 313. OMAN 14 JEMEN

127. IRAK 8. SAOEDI ARABIË 9. KOEWEIT17

4.277.000
3.241.000  76% = onbereikt 

    436.250  10,2% = christen

Gastarbeiders mogen hun 
geloof belijden, maar evan-
geliseren is streng verboden.

37.444.000
34.111.000  91% = onbereikt 

  1.505.250    4% = christen

Komt er inderdaad meer 
ruimte om in dit land chris-
ten te mogen zijn?

46.394.000
45.466.000  99% = onbereikt 

      658.800  1,2% = christen

Mag het Woord weer 
klinken in de kerk 
van Mosul?

10. BAHREIN

1.475.000
1.144.000  78% = onbereikt 

    121.830  8,3% = christen

Christen zijn in Bahrein 
betekent vaak eenzaam zijn.

4.661.000
4.216.000   90,5% = onbereikt 

    128.600     2,7% = christen

Het Ministerie van Religieuze 
Zaken treedt streng op tegen 
christenen.

35.096.000
34.991.000  99% = onbereikt 

        70.000  0,2% = christen

Op een geheime plaats  
wordt christelijke lectuur 
gedrukt.

JEMEN
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Deze infographic is zorgvuldig samengesteld. Drukwerkfouten voorbehouden. Bronnen feiten en cijfers: joshuaproject.net, wikipedia.nl en opendoors.nl

11. QATAR

2.669.000
2.331.000  87% = onbereikt 

    338.000  6,2% = christen

Wel alle ruimte voor een 
wereldkampioenschap, maar 
niet voor het Woord.

12. V. A. EMIRATEN

9.525.000
7.915.000  83% = onbereikt 

   604.800  6,3% = christen

In de Verenigde Arabische 
Emiraten zijn nog veel 
onbereikte stammen.

41
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Geschiedenis
Het christendom in Irak is ontstaan in de eerste eeuw 
na Christus, volgens de overlevering door de apostel 
Thomas. Ook na de komst van de Islam bleef er een 
christelijke minderheid bestaan, ook in Mosul. Zo 
hebben Amerikaanse zendelingen er al in 1820 een 
protestantse kerk gesticht.
Maar de stad Mosul 
heeft het zwaar te 
verduren gehad. De 
jihadisten veroverden 
de stad in 2014 en 
dwongen christenen 
om te kiezen voor 
een van de vier 
opties: bekering tot 
de islam, een speciale 
belasting betalen, 
vluchten of gedood 
worden. De meest verschrikkelijke dingen vonden 
plaats, velen zijn gevlucht. Zou het christendom dan 
voorgoed uit Mosul verdwijnen?

Anno 2025
Nadat de jihadisten waren verslagen, 

bleef er een verwoeste stad achter. 
Ook de oude protestantse kerk 

uit 1820 bevond zich in 
een desolate staat. 

Het kerkgebouw was jarenlang gebruikt door terroris-
ten als een commandocentrum. Echter anno 2025 staat 
er in het centrum van Mosul weer een mooi kerkge-
bouw. Gemeenteleden uit het naburige Erbil hebben 
de kerk gerenoveerd. Maar door het moslimextremis-
me van de achterliggende jaren zijn de inwoners van 
Mosul bang om naar de kerk te gaan.

Aanpak
Stichting Ismaël wil stap voor stap activiteiten ontwik-
kelen om de kerk weer een plaats in de stad te geven 
zodat de mensen weer de gang naar de kerk durven te 
maken. Dat gaan we doen door op het terrein van de 
kerk een apotheek, boekwinkel met christelijke lectuur, 
huisartsenpost en kinderclub te starten.  

De kerk van Mosul
Er staat in het centrum van Mosul weer een mooi kerkgebouw, 
maar door het moslimextremisme van de achterliggende jaren 

zijn de mensen bang om naar de kerk te gaan.

Project uitgelicht

Mosul, Irak

Meditatie

  
1111

Waarom is dit gebied zo belangrijk? 
Juist omdat er zo weinig christenen zijn. Dat zou elke 
volgeling van Christus aan het hart moeten gaan. In het 
raam, op de kaart de 10e tot de 40e breedtegraad, bevin-
den zich de meeste onbereikte volken ter 
wereld en weinig christenen en lokale 
kerken. Als je wieg in dit gebied staat, is 
de kans dat je ooit met een volgeling van 
Jezus in contact komt buitengewoon klein.

Miljoenen mensen zonder kerk en Bijbel
Het raam zit dicht, soms potdicht, zodat het nauwelijks 
mogelijk is er binnen te komen. Denk bijvoorbeeld aan 
Afghanistan of Noord-Korea. Soms is er een klein kier-
tje, bijvoorbeeld in het geval van China of Saudi-Arabië. 
In een enkel geval staat het raam zelfs behoorlijk open, 
zoals bij Egypte of Libanon, waar relatief veel autoch-
tone christenen wonen. Maar de regio als geheel staat er 
bedroevend voor als we kijken naar de zendingsopdracht. 
Er moet hier nog ontzettend veel werk verzet worden.

Minste zendelingen
Het Joshua Project, berekende dat 90 procent van de 
zendelingen wordt gestuurd naar gebieden buiten het 
10/40-raam. Dus in het gebied met de minst bereikte 
volken zijn de minste zendelingen actief. Van de tien 
procent zendelingen die wél naar het 10/40-raam gaat, 
gaat een groot deel naar landen als Egypte. Voor de 
gesloten landen blijft dus maar een paar procent over. Dat 
betekent niet dat zendelingen geen goede dingen kunnen 
doen in al die andere landen. Het betekent dat er veel 

mensen verstoken blijven van het Evangelie, juist op die 
plekken waar de nacht zo donker is.

Zendingsorganisaties, kerken, naaste familieleden en/of 
achterblijvers juichen niet om mensen te 
sturen naar deze gebieden. Soms is het 
ronduit gevaarlijk, en vaker nog heeft de 
geschiedenis uitgewezen dat het land in 
dit gebied rotsachtig is. Het zaad van het 
Evangelie komt maar mondjesmaat op. 

Het zijn landen uit de ranglijst christenvervolging van 
Open Doors en waar vaak extremistische geloofsvormen 
wortel hebben kunnen schieten. Niet voor niets is een 
andere aanduiding van deze regio de “gordel van weer-
stand”. Als zendeling heb je een lange adem nodig.

Bid mee voor verandering
De overgrote meerderheid van de mensen in het 10/40-
raam heeft de Naam van Jezus nog nooit gehoord. Maar 
verandering is mogelijk. De kracht van het Woord kan 
overal verandering tot stand brengen. Zo’n verandering 
gaat altijd gepaard met aanhoudend gebed. Dat is wat 
we allemaal kunnen doen. Bidden dat Gods Geest gaat 
waaien en het raam tussen de 10e en de 40e breedtegraad 
openwaait. De kracht van het Woord kan overal veran-
dering tot stand brengen, ook in deze gebieden waar de 
grond zo hard is.  

Op het Arabisch Schiereiland zijn weinig lokale christenen. Een gebied dat door veel 
zendingsorganisaties wordt gemeden. Wat kunnen wij doen om dat te veranderen?

10/40-raam > 5,4 miljard mensen onder-
verdeeld in 8700 volkeren > 6000 ‘onbereikte 

volken’ = 3,3 miljard mensen = 62 procent 

Een andere aanduiding 
van deze regio is de 

“gordel van weerstand”.
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Het 10/40-raam  
zit nog altijd dicht

Zending
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Veldwerker NORA vertelt:NORA vertelt:Irak, een jaar of tien geleden. Samir en zijn 
vrouw Samira zijn sjiitische moslims en wonen 
in een regio ten oosten van Bagdad. Samen 
hebben ze vijf dochters en een zoon. De fami-
lie van Samir is machtig: ze horen bij een van 
de sjiitische clans die de lakens uitdelen in Irak. 
Maar Samir geeft daar niet om. Hij ziet van 
dichtbij met hoeveel corruptie dat gepaard 
gaat, terwijl zijn familie in naam sterk is toege-
wijd aan de islam.

Zou de soennitische islam beter zijn? Die 
vraag komt geregeld op in het hoofd van 
Samir, maar nadat de soennitische terreurbe-
weging Islamitische Staat dood 
en verderf zaait in Irak, weet hij 
dat hij ook daar niet moet zijn.

Wat dan wel? Samir begint 
te zoeken op internet en 
komt via-via in contact met 
broeder Aby Maryam. 
Samen bestuderen 
ze het Evangelie van 
Johannes. En dan vallen 
de schellen van Samirs 
ogen. Jezus Christus is 
de Zoon van God en het 
antwoord op zijn vragen.

Met dat Samir het antwoord op zijn levens-
vraag heeft gekregen, beginnen de proble-
men. Samirs familie mist hem in de moskee. 
Zijn broers en ooms doen navraag bij zijn 
vrouw en kinderen. “Hij bidt thuis”, zeggen 
zijn kinderen, “en hij noemt God zijn Vader in 
de hemel.” De familie laat er geen gras over 
groeien en ontvoert Samir, maar hij weet te 
ontsnappen en terug te keren naar zijn gezin. 

Vanaf dat moment zijn Samir en Samira 
nergens meer echt veilig. Samira ziet hoe haar 
man desondanks standvastig blijft en ze kan 
niet anders dan zich gewonnen geven. In 2023 

worden ze tegelijkertijd gedoopt. 

Maar het volgende jaar gaat het vreselijk mis. 
Opnieuw weet de familie Samir te ontvoeren. 
Samira haast zich naar de politie, maar de 
veiligheidsdiensten laten het afweten. Sterker 
nog: ze vertellen Samira dat haar man een 
ongelovige is die er met een andere vrouw 
vandoor is gegaan. Daarna zou hij zelfmoord 
gepleegd hebben. Samira is ten einde raad, 
zeker als de militieleden haar een foto sturen 
van haar man: dood, opgehangen. 

Toch blijft ze standvastig, zelfs als ze zelf 
met haar kinderen wordt vastgehouden 

door de militie. In gescheiden kamers, 
een voor Samira en een voor de 

kinderen, wordt het gezin onder-
vraagd en bewaakt. En dan 
komt een bewaker de kamer 
van de kinderen binnen. Begerig 
loopt hij op een van de dochters 
af. De oudste zus en haar broer 
aarzelen geen moment. Ze 
vallen de bewaker aan, weten 

zijn wapen te grijpen en schieten 
op hem. Een kogel raakt hem in het 

hoofd; hij is op slag dood. 

De kinderen vinden hun moeder in een 
andere kamer en vluchten te voet de straat 
op, zo snel mogelijk weg. Een aantal dagen 
later komen ze in contact met een christelijke 
familie die hen naar een min of meer veilige 
plek weet te brengen. Daar ontfermt de lokale 
kerk zich over hen – al heeft deze kerk nauwe-
lijks genoeg middelen om dat te doen. Samira 
weet dat ze uiteindelijk veilig is in Christus – 
maar wat als de familie hun nieuwe verblijf-
plaats weet te vinden? 

Stichting Ismaël kwam met dit gezin in aanraking tijdens 
een van de projectreizen. Om hen te beschermen zijn er 
schuilnamen gebruikt. 

Samir gaf zijn leven voor Christus
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Hoe ziet vervolging eruit in de praktijk? Eén van de meest heftige vormen van vervolging heeft Samir 
ervaren. Hij gaf zijn leven voor Christus. En nog altijd leeft zijn familie in angst om ontdekt te worden.

De Heidelbergse Catechismus  
in het Arabisch

Stichting Ismaël heeft een boek met 
uitleg van de Heidelbergse Catechismus 
vertaald in het Arabisch. De titel van het 
boek is ‘Leid mij in Uw waarheid, en leer 
mij’. Inmiddels hebben de boeken hun 
weg gevonden in verschillende Arabi-
sche landen.

Zowel Hulp Bijzondere Noden (HBN van 
de GGiN) als Algemene Kas Bijzondere 
Noden (AKBN van de OGGiN) hebben 
dit project voor 50% ondersteund. Als 
blijk van waardering hebben hebben 
we hen (op de foto de heer Johan van 
Berkum van HBN) een reproductie van 
de omslag overhandigd. 
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Christenvervolging Samenwerking
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Kinderbijbels
 
De Arabische Elijas stimuleert in 
Bethlehem en op andere plaatsen 
op de Westbank ouders om met 
hun kinderen uit de Kinderbijbel 
te lezen en met hen te praten 
over de onderwerpen uit de Gods 
Woord. 

Evangelie in Irak

Dominee Adel uit Irak gaat voor 
in wekelijkse kerkdiensten, leidt 
Bijbelstudiegroepen, belegt 
zondagsschooldiensten en 
verzorgt bijeenkomsten voor nieu-
we gelovigen. Ook heeft hij een 
bediening met Yezidi’s.

Online woordverkondiging
 
Stichting Ismaël wil het reforma-
torisch christelijke geluid in het 
Midden-Oosten ook online laten 
klinken. Hierdoor kunnen we 
mensen helpen om, vaak voor het 
eerst, in contact te komen met het 
Evangelie.

Christelijke bibliotheek
 
In deze bibliotheek in het centrum 
van een grote Arabische stad 
kan geloof-verdiepende lectuur 
geleend worden. Maar het is ook 
een plek waar de Bijbel wordt 
uitgelegd voor christenen en 
niet-christenen.

t.n.v. Stichting Ismaël o.v.v. projectnaam 

Maak uw gift over op: 
NL68 TRIO 0786 7131 43

Gift o.v.v. ‘IRAK’

Gift o.v.v. ‘ONLINE’ Gift o.v.v. ‘BIBLIOTHEEK’

Welk project st€unt u?

Gift o.v.v. ‘BETHLEHEM’

Help mee

Tel de sterren

Zomeractie 2025

Toen leidde Hij hem (Abram) uit naar buiten en zeide: Toen leidde Hij hem (Abram) uit naar buiten en zeide: 
“Zie nu op naar den hemel en tel de sterren, “Zie nu op naar den hemel en tel de sterren, 

indien gij ze tellen kunt”; en Hij zeide tot hem: indien gij ze tellen kunt”; en Hij zeide tot hem: 
“Zo zal uw zaad zijn.”“Zo zal uw zaad zijn.”

Genesis 15 : 5

Bijbelse boodschap 

Te midden van de onrust in het Midden-Oosten 
gaat Stichting Ismaël door met de verspreiding 
van de Bijbelse boodschap. Meestal vindt dat 

plaats op een onzichtbare manier, maar we horen 
en zien dat Gods Woord levens verandert.

We vragen uw aandacht voor dominee Adel uit 
Irak, voor Kinderbijbels in Bethlehem, voor 

online Woordverkondiging en voor een christelij-
ke bibliotheek in een grote Arabische stad.

Steun onze projecten en help mee!
 

Maak uw gift over op: NL68 TRIO 0786 7131 43 
t.n.v. Stichting Ismaël o.v.v. Tel de sterren

Gift o.v.v. ‘TEL DE STERREN’
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voor Bethlehem

Donateursactie Tel de sterren

https://geef.stichting-ismael.nl/algemeen-fonds/donate?actionCode=37
https://geef.stichting-ismael.nl/algemeen-fonds/donate?actionCode=43
https://geef.stichting-ismael.nl/algemeen-fonds/donate?actionCode=10
https://geef.stichting-ismael.nl/algemeen-fonds/donate?actionCode=45
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SCAN & DONEER
www.stichting-ismael.nl
info@stichting-ismael.nl

Meld je snel online aan: 
www.stichting-ismael.nl/familiedag

interactief kinderprogramma
samenzijn - spellen voor jong en oud - spreker uit het Midden-Oosten - muziek  

workshops - hoog uitkijkpunt - ezel en kameel rijden - uitgebreide marktkramen 

https://geef.stichting-ismael.nl/bijeenkomsten-detailpagina/1/ismael-familiedag-7-juni-2025-in-gorinchem/register/login

